
 

Van de dominee  

Pasen valt vroeg dit jaar, dus ook de tijd voor Pasen, de 40-dagentijd begint vroeg: 
14 februari. Het thema dit jaar is: “Ga mee”. Ga mee in de bonte stoet van 
volgelingen van Jezus. Door Hem te volgen ontmoeten we mensen van allerlei 
pluimage; bekenden en onbekenden, dichtbij en ver weg. Jezus sprak de mensen 
die Hij ontmoette aan, Hij hielp hen en kwam op voor hen die onrecht te verduren 
hadden. Veertig dagen in de bijbel is een periode van beproeving en bezinning. 
Kun je het uithouden te midden van moeilijke omstandigheden? Kun je verleiding 
weerstaan en de tijd nemen om stil te staan bij de belangrijke dingen in het leven? 
Laten wij in deze tijd aandacht hebben voor mensen die het niet zo goed hebben 
als wij. Kerk in Actie brengt verschillende mensen onder het voetlicht die onze 
steun goed kunnen gebruiken. Maar het is ook een tijd om bewust om te gaan met 
de aarde. Kunnen we duurzaam leven, soberder leven? Is alle luxe wel nodig? Veel 
christenen vasten in de veertigdagentijd. Zij onthouden zich in deze periode van 
bepaalde gewoonten, zoals alcohol drinken, snoepen en/of vlees eten. Denk ook 
aan minder gebruik maken van de auto en meer fietsen. Minder schermtijd, zodat 
er meer tijd voor elkaar over blijft. Vasten helpt om je aandacht te richten. We 
spreken ook wel van “lijdenstijd”, omdat nu de verhalen klinken van het lijden van 
Jezus. Hij ging tot het uiterste om de weg voor ons vrij te maken. Het lijden en de 
gebrokenheid in deze wereld zijn groot. In de tijd voor Pasen zien we, dat God zich 
alle kwaad en ellende in de wereld wel degelijk aantrekt. Jezus maakte het zelf 
mee en deelt zo in onze angst en pijn. Ga mee, doe mee en bid mee voor wie met 
moeilijkheden, onzekerheid en ziekte te maken heeft. Misschien ben jij het zelf 
wel.  

Een bewuste 40-dagentijd gewenst,  

Ds. A. van Waard  
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40-dagentijd kalender  

Wil je bewust toeleven naar Pasen? Ook dit jaar biedt Petrus voor de 
veertigdagentijd een dagelijkse kalender aan. Voor elke dag is er een korte 
overdenking beschikbaar, aangevuld met vragen, liederen, gebeden en citaten. Je 
kunt de 40-dagentijd kalender ontvangen via de post, door hem te bestellen via de 
website van de Protestantse Kerk Nederland: kijk bij “thema’s” en klik 
“veertigdagentijd en Pasen” aan. Dan zie je een kopje met 
“veertigdagentijdkalender”. Eén exemplaar is gratis. Meerdere exemplaren: €1,- 
per stuk. Liever dagelijkse inspiratie via de e-mail? Vul het formulier op de website 
van Petrus via de PKN in. Dan is er ook een link naar een korte overdenking en een 
video.  

Wie graag een papieren exemplaar ontvangt, zonder gedoe met de computer, kan 
zijn of haar naam op een lijst zetten, die tot en met 11 februari achter in de kerk 
ligt. Dan worden de kalenders besteld à €1,-  per stuk. Deze worden dan vanaf 18 
februari uitgedeeld.  

 

Paasgroetenactie 2024  

De Protestantse Kerk in Nederland geeft gemeenteleden ook dit jaar weer de 
gelegenheid om paasgroetenkaarten te sturen aan gedetineerden in Nederland en 
aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de kaart is dit 
jaar gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Zij beeldt uit dat Jezus’ 
opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht. Ook onze gemeente 
doet mee aan de paasgroetenactie. Op zondag 4 februari na de kerkdienst, tijdens 
het koffiedrinken, liggen er kaarten klaar, die getekend kunnen worden. Voor 
gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook 
iets persoonlijks op staat. Ook al weet nu niet precies wie deze kaart ontvangt, u 
mag ervan overtuigt zijn, dat een groet hen erg goed doet. Enkele bemoedigende 
woorden en je voornaam zijn al voldoende. Er liggen voorbeeldteksten bij de 
kaarten. Jong en oud kan een kaart tekenen. De kaarten worden gezamenlijk naar 
de landelijke kerk gestuurd, die ze zal verdelen onder de gevangenen. Alvast 
hartelijk dank, namens de kerkenraad.  

 

Zondagsschool “Wat goed dat jij er bent!” 

In verband met de voorjaarsvakantie start de zondagsschool in de derde week van 
de 40-dagentijd met haar project. Op de zondagen wordt stilgestaan bij de 
nabijheid van andere mensen en van God in ons bestaan. In de verhalen ontdekken 



we, wat het betekent om er niet alleen voor te staan. Voor alle kinderen is er een 
gezinsboekje met verhalen, puzzels en opdrachten om ook thuis te doen.  

Hilga Knol en Marloes van Dam 

 

Amnesty International  

Het is u misschien al opgevallen: de kaarsenstandaard met prikkeldraad, het 
symbool van Amnesty International, staat eens per maand in de kerk. Wanneer 
deze kaars brandt, zal er in de voorbeden aandacht worden gegeven aan mensen, 
die Amnesty International in het vizier heeft. Gewetensgevangenen, mensen die 
door een onrechtvaardig proces gevangen zitten, mensen die onmenselijk 
behandeld worden. Op deze manier blijven gewetensgevangenen niet buiten 
beeld. We zoeken overigens nog iemand, die de kar wil trekken om de schrijfgroep 
weer op te starten.  

 

Bijbelmeditatie Zonnewiede  

Dinsdag 13 februari is er bijbelmeditatie in de zaal boven in Zonnewiede van 10.30-
11.15 uur. Iedereen uit de zorg en de inleun is welkom. Ds. G. van Hiele gaat voor en 
de heer A. Nijmeijer speelt op het keyboard.  

 

Bijbelgespreksgroep  

Op 15 februari komt de bijbelgespreksgroep weer bij elkaar. We lezen 
Deuteronomium 17, 18 en 19.  Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. Van 14.00-
16.00 uur in het Protestants Centrum.  

 

Liturgisch bloemschikken  

In de 40-dagentijd en met Pasen maken we een bloemstuk in de kerk, dat aansluit 
bij de bijbel lezingen. Dit keer zien we een (aard)bol, die met het verstrijken van de 
weken naar Pasen toe verandert van een donkere kale bol naar een bloeiende 
aarde.  

 

 

 



Snertactie  

Zaterdag 24 februari wordt de jaarlijkse snertactie gehouden. U kunt erwtensoep 
of bonensoep bestellen, of beide uiteraard. Worsten kunnen helaas niet apart 
besteld worden. Een bak snert of bonensoep kost € 6. U kunt uw belangstelling op 
twee manieren kenbaar te maken. Of het doorgeven aan Minie Miggels , 
telefoonnummer 0521-361893 of de bestelling op een lijst te schrijven die u dan 
weer inlevert bij Miep Korthoef, Kerkweg 17. De lijsten liggen achter in de kerk en 
er is voldoende ruimte op om ook te bestellen voor buren en overige familie.  

De bestellingen dienen voor 19 februari binnen te zijn en u kunt uw bestelling 
ophalen in het Protestants Centrum op 24 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur.  

Namens de activiteitencommissie: Jan Smit, Marco Winter, Miep Korthoef, Minie 
Miggels, Janny Bakker en Niels Torensma 

 

Pastoraat  

In de afgelopen maanden zijn enkele (oud) gemeenteleden ons ontvallen:    

Op 11 december 2023 overleed mevr.  Hennie Leeuw-Veldhuijsen, op de leeftijd van 
80 jaar. Zij woonde al langere tijd in Steenwijk. De afscheidsdienst vond plaats op 
18 december bij de Laatste Eer in Steenwijk. Zij is in besloten kring gecremeerd.  

Op 19 december 2023 is overleden de heer Thijs Miggels, op de leeftijd van 83 jaar. 
De afscheidsdienst vond plaats op 23 december in onze kerk.  

Op 10 januari 2024 is mevr. Co Visscher overleden, op de leeftijd van 100 jaar. Zij 
woonde de laatste jaren in Nijenstede te Steenwijk en de afscheidsdienst vanuit de 
Protestantse gemeente te Steenwijk vond plaats op 18 januari in onze kerk.  

 

In memoriam Thijs Miggels 

Op 19 december overleed Thijs Miggels op de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde het 
laatste jaar aan de ds. J.J. Ketstraat 79. De afgelopen jaren heeft man, vader en 
opa vaak in het ziekenhuis gelegen. Dan ging het plotseling thuis niet goed. En dat 
was schrikken voor Minie en de kinderen, maar ook voor al degenen, die Thijs zo 
vaak zagen en een praatje met hem maakten. Als hij opgenomen was geweest, 
knapte hij meestal weer op, maar hij was toch niet meer de oude. Eind vorig jaar 
kon hij niet meer beter worden. Thijs was een geboren en getogen Dwarsgrachter. 
Hij was samen met zijn tweelingzus Neeltje het vierde en vijfde kind in het gezin 
Miggels, dat in totaal zeven kinderen zou tellen. Opa Miggels voer met de 
melkbok en Thijs heeft daar dikwijls mee geholpen. Dwarsgracht met de kleine 



boerderijtjes, de rietlanden en het water was zijn thuis. Hij ging op school in 
Dwarsgracht en kende er ieder plekje. Thijs ging werken in de bouw en leerde al 
op jonge leeftijd Minie Oort kennen. In 1963 trouwden ze met elkaar. Ze kregen 
drie kinderen: Nellie, Benny en Alex. In het huis aan de Elzen 2 in Giethoorn 
hebben zij samen het langst gewoond. Thijs werkte op de bouw, maar werd al op 
relatief jonge leeftijd afgekeurd. Stilzitten kwam niet in zijn woordenboek voor. Hij 
ging aan de slag bij de Noord-West-groep, hij verzorgde het onderhoud van de 
tuinen en samen met Minie deed hij het beheer van het Centrum. Ze gingen vaak 
naar ‘De Overkaante”. Man, vader en opa was een man van weinig woorden, 
eenvoudig. Zijn humor zorgde voor ontspanning, als zorg of ernst lang aanhielden. 
Tijdens de afscheidsdienst hebben wij zijn leven gesteld in het licht van Lucas 11. 
Het “Onze Vader” geeft het fundamentele godsbeeld van Jezus weer. Hij spreekt 
God aan met zijn Vader in de hemel en dat mogen wij ook doen. De gelovige mens 
stelt zich in het gebed open voor Gods werking in zijn of haar leven en maakt het 
eigen belang daaraan ondergeschikt. Zo bad Thijs ook voor hen die hem lief 
waren. Zoals een vader zijn kind wil geven wat hij of zij vraagt, zo wilde Thijs ook 
een vader zijn voor zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Moge Thijs Miggels 
nu de zorg ervaren van Onze Vader in de hemel en de rust vinden in ’s hemels 
paradijs, een tuin van vrede. Wij wensen Minie, kinderen en (achter)kleinkinderen 
Gods zegen in de tijd die komt.  

Ds. A. van Waard  

 

“Vieren” 

Vieren begint bij de christelijke feestdagen. Veel christenen ervaren die momenten 
als de hoogtepunten van hun geloof. Tijdens de 40-dagentijd, begin/half maart,  
willen wij met de gemeenteleden een sobere maaltijd houden in het Protestants 
Centrum. Een eenvoudige, doch voedzame maaltijd, waardoor wij ons bewust 
worden, dat wij niet leven van brood alleen. De bijdrage van € 10,- , die voor deze 
maaltijd gevraagd wordt, gaat, na aftrek van de onkosten,  naar een goed doel. 
Wilt u of wil jij wel koken? Graag! Doe mee van jong tot oud en ervaar wat de 
waarde is van samen eten.  Datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 
Informatie en opgave bij ds. Astrid van Waard (astridvanwaard@hotmail.com, 06-
83696929)  

 

“In Gods naam”, voorstelling met Bastiaan Ragas  

In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar 
antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Hij neemt je mee door de bijbel, met 
muziek, humor en confronterende dialogen. Wij willen met een groep 
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gemeenteleden naar die voorstelling op 31 mei in het openluchttheater in 
Appelscha, aanvangstijd: 19.30 uur. De tickets kosten: € 25,-.  Wil je mee, boek dan 
zelf een ticket op de webisite van de PKN, Bastiaan Ragas, “In Gods naam”. Je 
kunt je ook zo spoedig mogelijk, vóór 14 februari,  opgeven bij bij ds. Astrid van 
Waard (astridvanwaard@hotmail.com, 06-83696929) Betaal dan bij haar. Let op: 
de tickets zijn snel uitverkocht!  

 

Preekrooster 

 
 
Toelichting collectes 4 en 18 februari. 

Zondag 4 febr. Klimaatverandering.  

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker 
met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende 
zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite 
om te overleven. Kerk in Actie ondersteunt boerengezinnen om zich aan te passen 
aan klimaatverandering. 

Zondag 18 febr. Opvang voor gestrande vluchtelingen Griekenland.  

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een 
groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze 
spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit 
bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege 
lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie 
organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en 
onderwijs aan de kinderen geven 

 
PVD nieuws  
 
In de maand februari hopen deze 80plussers hun verjaardag te vieren.  
01-02:  Dhr. H. Baas, Zonnewiede Kamer 21 
11-02:   Mevr. G. Smit-v/d Sluis, Jonenweg 17 
25-02:  Mevr. G. Van IJsselmuiden, Ds. J. J. Ketstraat 49 

4 febr.  Ds. A. van Waard-Pieterse, Heilig Avondmaal; Avondmaalscollecte: 
Werelddiaconaat t.b.v. de gevolgen van de klimaatverandering in Bangladesch; 
tevens koffiedrinken  

11 febr. Dhr. K. de Lange, Marknesse. 
18 febr.  Ds. A. van Waard-Pieterse: uitgangscollecte voor Noodhulp vluchtelingen in 

Griekenland  
25 febr.  Ds. Westerman, Meppel  



27-02:  Mevr. M. Miggels-Oort, Ds. J. J. Ketstraat 79 
28-02:  Mevr. J. Schaaphok, Paasweide 57, Steenwijk  
 
We zijn in januari begonnen met een nieuwe reeks verjaardagskaarten. Dit jaar mochten 
we foto's maken van de schilderijen van Dhr. J. van Dokkumburg, Beulakerweg 23a. Ze 
zien er misschien anders uit dan de traditionele verjaardagskaarten maar tijden en ook 
mensen veranderen. Wij hopen dat u de vrolijke feestelijke kaart in gezondheid mag 
ontvangen. 
 
Wij feliciteren u allen van harte en wensen u een fijne dag 
 
Collecte en bloemen  

 
 

 

 

3 dec.  Diaconie: € 35,95 en Kerk € 38,80 
Uitgang: Kerk € 39,10  
Bloemen: dhr. H. Korthoef, Kerkweg. 

10 dec.  Avondmaalscollecte: € 38,10 t.b.v. kinderen in de knel Oeganda 
Uitgang Diaconie/Kerk € 38,50; Diaconie € 19,25, Kerk € 19,25   
Bloemen: mevr. I. Bouwmeester, Beulakerweg 

17 dec. Diaconie: € 39,00 en Kerk € 39,10 
Uitgang: Kerk € 41,00  
Bloemen: fam. Bijkerk, Kanaaldijk 

24 dec.  
24 dec.  

Kinder-Kerstfeest € 117,22.   
Gezamenlijke Kerstnachtdienst € 624,80 t.b.v Kerk in Actie “Help kinderen in 
Oekraïne de oorlog door”   

25 dec.  1e Kerstdag 
Diaconie € 92,80 en Kerk € 78,15 
Uitgang Kerk € 72,25 
Bloemen: mevr. C. Roth, Tuk  

31 dec.  Diaconie: € 43,00 en Kerk € 50,80 
Uitgang Diaconie: € 54,15 t.b.v. Leger Des Heils 
Bloemen: mevr. Schaaphok Steenwijk 

7 jan. 
2024 

Diaconie: € 29,10 en Kerk € 29,50 
Uitgang Diaconie: €59,20 t.b.v. Binnenland Diaconaat: Samen tegen armoede 

 Bloemen: mevr. M. Miggels, Zonnewiede 
14 jan.  Diaconie: € 42,60 en Kerk € 45,70 

Uitgang: Kerk € 33,50 
Bloemen: Leiding Zondagschool, Marloes van Dam en Hilga Knol 

21 jan. Diaconie € 32,20 en Kerk € 26,60 
Uitgang Diaconie € 48,70 t.b.v. Voedselbank 
Bloemen: dhr. N. Evenhuis 

28 jan. Diaconie € 45,20 en Kerk € 59,10 
Uitgang Kerk € 42,40 
Bloemen: mevr. Hilde Bosma 



Giften  

In de afgelopen maanden zijn een aantal giften binnengekomen: € 9 voor de bloemen, 
€ 25 voor de Kerk en € 25 voor de Diaconie. Via onze predikant ontvingen we € 20 voor de 
kerk.  

Heel hartelijk dank hiervoor.  

 

Collectebonnen 

Momenteel zijn er nog twee soorten collectebonnen beschikbaar. De gele van € 0,6 en de 
blauwe van € 1. Dit jaar kunt u nog de “gele” bonnen bestellen, maar we verwachten dat 
de voorraad dan ook op is. We gaan dan over op de “blauwe €1 bonnen”.  

De bonnen zijn te verkrijgen tijdens het koffiedrinken of te bestellen bij Marijke Schra. 
Telefoonnummer 06-40612000. Ons vaste telefoonnummer werkt helaas niet meer.  

 

 

 


